
Mijn naam is Myrthe, mijn onderwerp gaat over tweelingzusjes. Dat komt omdat 
ik de ene helft van een tweeling ben. Laura en ik zijn een twee-eiige tweeling dat 
houdt in dat we niet precies hetzelfde zijn. Vroeger toen we nog een baby’tjes 
waren leken we wel op elkaar. Veel mensen vinden dat wij wel op elkaar lijken, ik 
vind dat totaal niet zo. Onze ouders lieten ons ook bijna nooit dezelfde kleding 
dragen, dat komt omdat ze wilden dat we allebei een eigen identiteit zouden 
krijgen. 

Gedrag
Ons gedrag is ook anders, Laura is wat rustiger, ik ben wat drukker. Ik ben ook 
snel tevreden met iets dat ik heb gemaakt, als we een opdracht van school 
krijgen ben ik daar snel klaar mee want ik vind het al snel goed. Laura is daar 
heel anders in, zij wil alles perfect en goed hebben zonder enkel twijfelpuntje.
 
Hobby’s
Onze hobby’s zijn ook niet hetzelfde, wel doen we allebei een balsport maar ik 
zit op Voetbal en daar vindt Laura niks aan en Laura zit op tennis en daar vind 
ik niks aan. Kortom, Laura en ik zijn wel een tweeling maar lijken niet echt op 
elkaar.

Twee is meer 
dan één Myrthe

van Schajik 
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